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Het goede leven 

 
‘Het goede leven’ is het jaarthema van de               
Protestantse Kerk voor het komende seizoen.           
Wat is goed leven? Misschien denk je terug aan je                   
vakantie. Je zat voor je tent met een glas wijn, je                     
hoorde de krekels en je zei tegen elkaar: ‘Wat is                   
het leven goed.’ Of je leest de krant en je ziet                     
foto’s van een tentenkamp in Griekenland.           
Mensen slapen aan de kant van de weg, geen dak                   
boven het hoofd. Als je ‘s avonds in je bed stapt,                     
realiseer je jezelf: wat hebben wij het goed! 
 
Het goede leven. Dat is meer dan een goed                 

gevulde koelkast of een vette bankrekening. Het goede leven heeft altijd met relatie te maken. Het                               
doet me denken aan de woorden uit Psalm 1: 
 
Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 
 
Je bent een gezegend, gelukkig mens als je put uit de bron van het Leven en vreugde vindt in de                                       
wet van de HEER. Vanwaar die vreugde? Omdat je weet dat de leefregels aan ons gegeven zijn                                 
door de Eeuwige die in genade naar ons omziet. Het relationele is voorgegeven, we weten van Wie                                 
deze woorden van leven afkomstig zijn. Jezelf verdiepen in Gods wet, dag en nacht, dat wil zeggen:                                 
erop vertrouwen dat God zelf tot ons spreekt. De woorden van de Schrift op je in laten werken.                                   
Lezen en herlezen, er in stilte over nadenken en wat je opdelft met anderen delen. Troost vinden en                                   
jezelf laten gezeggen. Wie zo geworteld is, zal vruchten dragen. 
 
De Psalm heeft ook een ernstige boodschap. Wettelozen, zij zijn als kaf dat wegwaait in de wind.                                 
Als ik dat lees voel ik de neiging om in ‘wij’ versus ‘zij’ te denken en die wettelozen aan te wijzen.                                         
Dat is, dat zijn… vul het maar in. Het lijkt me raadzaam om eerst zelf in de spiegel te kijken en                                         
mezelf de vraag te stellen: waar kies ik die andere weg? Een doodlopende weg waarop niet genade                                 
en gerechtigheid hand in hand gaan, maar zelfhandhaving en eigenbelang? Waar de A/ander buiten                           
beeld raakt? 
 
De weg die de Psalmist ons voorhoudt, is een relationele weg. Vanuit de verborgen omgang met de                                 
Eeuwige krijg je oog voor de ander op je levensweg. Dat is wat we in de gemeente van Christus                                     
aldoor oefenen. De gemeente als oefenplaats van genade en gerechtigheid, vrede en verzoening.                         
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Relationele woorden die opbloeien in het leven van alledag. Deze oefening is een mooi kompas om                               
in het komende kerkelijk seizoen op te varen. Dan is het leven goed! 
 

Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
ds. Wilbert van Iperen 

Kerkhuiver 
 
Er is een nieuw woord: kerkhuiver. Durven mensen hun                 
plekje in de kerkbank weer in te nemen? Komen ze terug                     
of is de doorbreking van de gewoonte het begin van een                     
afscheid? Missen mensen de fysieke eredienst of bevalt               
de online viering prima? Op je eigen tijd met tussendoor                   
een kopje koffie en een gevulde koek. 
 
Het is gissen wat de effecten van corona zijn op de                     

kerkelijke betrokkenheid. Ik herken me in de zorgen en ben ook hoopvol. De kerk is tenslotte niet                                 
ons project én een belangrijke waarde van de kerk is gemeenschapszin. Na een lange periode van                               
(gedeeltelijk) isolement zullen velen uitzien naar de leeskring, het samen zingen, het delen van                           
brood en wijn en het kopje koffie na de dienst. 
Naast hoopvol ben ik realistisch. De kerk van de toekomst zal meer hybride worden. Deze                             
ontwikkeling was al gaande, maar kan door de crisis een versnelling krijgen. Dat roept vragen op én                                 
biedt kansen aan de kerk. De inzet en creativiteit van dominees, kerkelijk werkers en vele                             
vrijwilligers in de afgelopen periode heeft laten zien dat kerk-zijn niet in één mal te gieten is.                                 
Kerk-zijn vertaalt zich in nabijheid, dáár present zijn waar mensen zijn. Niet alleen binnen de muren,                               
maar juist ook daarbuiten. 
 
Tenslotte, hoe reageer je als kerk op mensen die kiezen voor een nieuwe vorm of die afscheid                                 
nemen? Je kunt mopperen over hun ‘gemakzucht’ of ze in stilte laten vertrekken. Die weg is mij te                                   
gemakkelijk. Mijn voorstel is: ga in gesprek. Niet om mensen te forceren binnen te blijven of terug                                 
te komen naar wat was. Mensen zijn vrij een eigen keuze te maken. De ontmoeting zou kunnen                                 
cirkelen rond enkele open vragen. Wat heb ik gemist in de afgelopen maanden? Welke waarde van                               
de geloofsgemeenschap staat in deze crisis op het spel? Wat heb ik van de gemeente ontvangen?                               
Wat heb ik bijgedragen? Wat wil ik vasthouden en waar neem ik afscheid van? Welke nieuwe                               
inzichten heb ik gekregen? Wat kan de geloofsgemeenschap voor mij betekenen en wat wil ik aan                               
de geloofsgemeenschap meegeven? Zo’n uitwisseling lijkt me waardevol voor gemeenteleden die                     
zoekend zijn of afscheid nemen. Maar ook voor de leiding van de gemeente is een pas op de plaats                                     
en een kritische blik in de spiegel belangrijk. Want gewoon doorgaan zoals het was, dat zit er                                 
volgens mij niet in. 
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Reguliere bezoeken 
 
Na een lange pauze zie ik weer uit naar mijn bezoeken aan kerkenraden en collega’s. De tweede                                 
scriba van de classis, mevr. Henny Dolstra-Muggen, is weer gestart met het maken van afspraken.                             
Er zullen misschien wat beperkingen zijn, maar waar het veilig en verantwoord kan, wil ik u graag                                 
weer ontmoeten.  
 
Kanotocht tegen corona 

 
Afgelopen zomer heeft ds. Adriaan         
Theunisse uit Beekbergen een       
schitterende kanotocht gemaakt     
over de Rijn. Varen zit hem als             
schipperszoon in het bloed, maar 6           
dagen alleen in een kano was een             
nieuwe uitdaging. Zelf schrijft hij         
daarover: “Een hele week: maandag         
tot zaterdag. Een heel eind: Iffezheim           
tot Lobith. Geen idee of ik het ga               

halen. ‘k Heb ook eerlijk gezegd nog nooit langer dan 2 opeenvolgende dagen in een kano gezeten.                                 
Ik betwijfel of het op dag 5 of 6 nog steeds zo leuk is. Maar ik ga het proberen!” Wat hem motiveert                                           
is de moeilijke situatie van kwetsbare mensen in Zuid-Afrika. “Heeft Jezus niet gezegd: ‘wat je voor                               
één van mijn minste broers of zussen doet, heb je voor Mij gedaan’? Hij is vaak dichter bij ons dan                                       
wij denken. En anders dan wij denken. Goed om Hem en Zijn mensen te dienen. Juist de meest                                   
kwetsbaren.” Het sponsorgeld is bestemd voor twee projecten in Zuid-Afrika: de Butterfly                       
Way-crèche en welzijnsorganisatie MES Kaapstad. 
Ik ben onder de indruk van dit initiatief van Adriaan. Een voorbeeld van hoe een crisis mensen niet                                   
alleen klem zet, maar ook in beweging zet. Op de website kunt u meer informatie vinden,                               
waaronder een video reisverslag (https://kanotochttegencorona.wordpress.com/). 
 
 
Classicale commissie Kerk en Israël 
 
Graag breng ik onderstaande brief onder uw aandacht               
van de classicale commissie Kerk en Israël.  
 
Corona of geen corona, samenkomen of niet             
samenkomen, de eerste zondag in oktober komt dichterbij: Israëlzondag. Een zondag om op een                           
bijzondere manier uiting te geven aan onze ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk Israël. Als                           
classicale commissie Kerk & Israël Veluwe willen we daar ook dit jaar weer graag uw aandacht op                                 
vestigen. 
Ook dit jaar verzorgen verschillende gremia weer handreikingen voor deze komende Israëlzondag,                       
op 4 oktober. De handreiking van de PKN heeft als thema ‘’kiezen voor het leven’, aan de hand van                                     
Deuteronomium 30. De handreiking bevat suggesties voor de preek, liturgisch materiaal,                     
kindermateriaal, te downloaden op https://www.protestantsekerk.nl/israelzondag/. Collectefolders           
en het speciaal voor de Israëlzondag samengestelde blad Op weg, ontmoeting met het Jodendom                           
hier ook aan te vragen. Het Centrum voor Israëlstudies verzorgt tevens een handreiking. Zie                           
www.hetcis.nl. Ten slotte attenderen we op de preekschets voor de Israëlzondag van Christenen                         
voor Israël. Deze kunt u downloaden via de website www.christenenvoorisrael.nl. 
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Heeft uw gemeente een speciale collecte ingeroosterd? Iets om op te letten! Met de opbrengst van                               
de collecte van deze Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil                                 
mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen. Een even belangrijk doel is: als                                   
joden en christenen met elkaar in gesprek komen en blijven - zowel in Nederland als in Israël. In                                   
Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk                             
Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke                         
gemeenschap, gesteund. 
 
Namens de classicale commissie Kerk & Israël Veluwe wensen wij u en de gemeente een                             
gezegende Israëlzondag toe! We stellen het op prijs als u ons na 4 oktober laat weten hoe het was. 
Met hartelijke groet, classicale commissie Kerk & Israël Veluwe, 
ds. B.L. Jongkind (vz.), mw. H.A.C. Zintel-van der Pot (secr.), ds. L. Ijkel (penn.) 
dhr. M. Herfst,(lid), dhr. J. de Kruijff,(lid), ds. N. van den Houten (lid) 
website: https://www.kerkenisraelveluwe.nl/; email: kerkenisraelveluwe@gmail.com 
 
 
Visienota Protestantse Kerk 

 
Vorige jaar hebben we als classicale vergadering gesproken over de                   
concept Visienota van de landelijke kerk. Inmiddels is - na de vergadering                       
van de Generale Synode afgelopen voorjaar - de definitieve Visienota                   
beschikbaar. Er is ook een gesprekshandreiking die handvatten biedt voor                   
een gesprek over de visienota. Een goed idee voor classicale vergaderingen,                     
kerkenraden, ringen en werkgemeenschappen. Zie voor meer informatie:               
https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/ 

 
 
Vruchten van de bron 
 

Menig kerkenraad heeft in de afgelopen           
decennia gewerkt met de boeken van ds.             
Marius Noorloos. Recent is er een boek             
verschenen met als titel: ‘Vruchten van de             
Bron - Geloven, hopen en bovenal           
liefhebben’. Net als in eerdere boeken ligt het               

hart van ds. Noorloos bij het geloofsgesprek in de kerkenraad en het                       
gemeente-zijn. In zijn eigen woorden: gemeenteopbouw via             
geloofsopbouw. In het nieuwe boek staan twee onderwerpen centraal:                 
vruchtbaar bijbelgebruik en vruchtbaar leiderschap. 
Naast het boek is er een digitaal aanbod. Begin november komen er vijf                         
video’s beschikbaar over geloven, hopen en liefhebben, zoals beschreven in deel 1.19 van Vruchten                           
van de Bron. Meer informatie is beschikbaar via www.weetwatjegelooft.nl/bronproeverijen. 
Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief door een mail te sturen naar                           
mariusnoorloos@kpnplanet.nl. 
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Vacature pastores voor dovenpastoraat 
 
Het is niet gebruikelijk dat ik advertenties plaats in Ontmoeten op de Veluwe. Voor de zoektocht                               
naar dovenpastores maak ik een uitzondering. Op de site van de Protestantse Kerk is meer                             
informatie te vinden over deze vacatures:           
https://www.protestantsekerk.nl/vacatures/dovenpastor/ 
 
 
Najaarsconferentie voor predikantspartners 

 
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020               
organiseert Prisma een conferentie over         
duurzaamheid. “Als wij ons innerlijk verbonden           
voelen met alles wat bestaat zullen soberheid             
en zorg spontaan ontstaan.” schrijft paus           
Franciscus. Het besef dat alles met alles             

samenhangt is van cruciaal belang om daadwerkelijk tot een duurzame levensstijl te komen. 
Tijdens de conferentie gaan we onderzoeken hoe een duurzame levensstijl een bron van vreugde                           
kan zijn. Marjolein Tiemens-Hulscher zal deze conferentie leiden. Zij studeerde biologische                     
landbouw in Wageningen (https://groengeloven.com). Kijk op www.predikantspartner.nl voor meer                 
informatie en aanmelden. Of neem contact op met Karen de Winter (karenbreen4@hotmail.com /                         
06-29477627). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over de classis 
 
Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl. We wijzen u ook op de Facebookpagina                     
Classis Veluwe - Protestantse Kerk.  
 

U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale                           
Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele                     
informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder                               
te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.  
 
Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit,                               
een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van                             
waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.  
ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77 
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